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Wijze : Madelon.

Het is ruim 300 jaar geleden,

Dat de eerste kolver kwam op aard.
Deze man bracht nieuwe ideeén,

Voor het nageslacht van groote waard.
Dra ging men aan de Zaan toen bouwen
'n Kolfbaan in ,,de Waakzaamheid",
Toen werden dra de Zaansche kolvers
Overal beroemd, genoemd, benijd,

En daarom klink’ hier luid,

We roepen 't juichend uit,

Het is geen humbug hier

En zingen het met plezier.

Refrein:

Kolven is de schoonste sport op aarde,
Kolven schenkt een ieder waar genot,
Kolven is een sport van groote waarde,
Kolven raakt men op verzot,

Kolven sterkt het oog en staalt de spieren,
Zonder kolven was 't hier niets gedaan,
Daarom willen we allen vroolijk kolven,
Aan de Zaan, aan de Zaan, aan de Zaan.



