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KOLFLIED.

Wijze: Het Oostenrijksche volkslied.

Bij den kalmen strijd die heden
Onze kolversaandacht boeit

Zinge iedre strijder mede:
»Lof het spel waarvoor hij gloeit

Wie geen zeepsop heeft in d’ aaderen
Roeme hier naar ouden aard:

't Goede frissche spel der vaad’ren;

— 't Is nog aller hulde waard . . . i

't Oefent oog en hand te zamen,
't Kweekt gezelligheid en trouw
Warme vriendschap, en — met name
Brengt het troost bij droeven rouw.
Het verwijdert muizenissen,
Drijft de zorg weg en de pijn;
— In de kolfbaan kan men missen

Alle suffers die er zijn! — 1.

Zijt ge oud en grijs van haren
Krom van rug en stram en stijf. —
— Gij vergeet den druk der jaren
Bij 't gezellig kolfbedrijf! —
Op dan broeders, slaat de ballen
Raakt de palen, raakt ze goed! —
Geve 't kolfspel aan ons allen:




