FEESITLIED,

Wuzi: Gij schitterende klewren van Nederlands vlag enz.

Zing luid thans een lied voor het ,Vier malen Ken”
Den naam van de Sociéteit.

Zij breke zich baan door veroordeelen heen,

Blijv kweekster van hartelijkheid.

Zij geev’ ons een beeld, van dat woord, zoo vol kracht;
Door Eenheid tot vrede: door Eenheid tot macht.

Der vuige verdeeldheid ten eeuwigen spijt!

Der vuige verdeeldheid ten spijt!

Weest trotsch op haar name, weest trotsch op haar vaan;
Verkondigsters van onzen roem.

De Eénen zij voeren het zilver der maan,

Och dat men zoo vlek'loos ze ook noem !

De kleur van de vaan is dat smet’looze blauw,

't Symbool van gehechtheid, van eeuwige trouw.
Waardoor deze kring hier zal blijven bestaan!

Met eere zal blijven bestaan !




