Rev. H. Ratford B.A. §

Te Wimblington, Cambridgeshire, Engeland,
is overleden Rev. Herbert Ratford, die gedu.
rende 27 jaren als predikant van de Anglicaan-
sche kerk in de Van den Boschstraat alhier een
zeer geziene voorganger en stadgenoot was. Als
assistant van den 2en predikant Rev. Edw. Brine
op 8 October 1893 in ’s-Gravenhage aangeko-
men, werd hij in Juli 1894 tot domestic Chap-
lain van den Britschen gezant Sir Horace
Rumbold Bar. en Hon Chaplain van de Brit-
sche legatie in December 1895 door Lord
Salisbury benoemd. Zijn benoeming tot predi-
kant der gemeente dagteekent van 1 Januari
1896. Hij was de derde predikant sedert de
tl\;‘rgprichting van de Anglicaansche kerk in

Bij zijn vertrek in 1920 uitte hij den wensch,
dat hem geenerlei hulde van eenige soort zou
worden gegeven. Sir Agthur Peel schrijft over
Rev. Ratford in The Times, dat zijn onzelf-
zuchtig en vriendelijk karakter zeer werd ge-
waardeerd en hij steeds aan anderen dacht en
wat hij doen kon om zijn medemenschen in
moeilijke omstandigheden te helpen. Deze ka-
raktertrekken maakten hem .bemind bij alle
klassen der Haagsche samenleving en dat door
zijn _invloed de kerkdiensten in de Engelsche
kerk in de Residentie niet slechts door Engel-
schen, maar ook door vele Nederlanders wer-
den hijzewoond. .




