3

MIJNHARDT's
Hoofdpijn-Tabletten 60<
Laxeer-Tabletten...60<t
Zenuw-Tabletten .75<
Staal-Tableiten..90<
Maag-Tableiten. 75
Bij Apoth. en Drogisten

leven in den zin van professionalisme een
geld-kwestie is en een kwestie van voozen
roem, en dat het amateurisme te Zeer ver-
dronken isin dezen zucht naar vermaardheid!
Laten wij het nog eens vaststellen, kalm en
nuchter, en ijskoud, dat de sport slechts
een klein, een heel klein onderdeel uitmaakt
van dit zwaar en tragisch menschen-bestaan |
En dat roem, dit vreemde woordje, in dit
zwaar en tragisch menschen-bestaan, al
zeer, zeer zuinig gebruikt dient te worden,
en gewis in onze sport!

Temidden van alle kampicenen en record-
houders kan slechts die kracht beroemd
worden, die de revolutie in onze zaak tot
stand brengt, deze revolutie: sport-beoefe-
ning door de jeugd, door allen, ook door hen,
die op tribunes kijken en zwetsen, en dan
sport-beoefening, onder medische, deskun-
a?ge leiding, tenslotte sport-beoefening, welke
een heilzaam iets zal zijn voor ons lichaam
enl onzen geest,

Dien man, dit licht der wereld, mag men
met recht de ridderorde van den roem in
zijn revers prikken. De rest is quatsch!
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Jan Hemmen.

Oole ,naast’ de sport ontstaan er popu-
laire figuren, menschen, die meeleven miet
de sport. Wie herinnert zich niet den ouden
heer Van Staden ¥ Diens zoon gaat vader’s
voetsporen volgen, gaat bij 't klimmen der
jaren ook op hem gelijken. Zoo zijn er meer,
en zoo is er ook het echtpaar Hemmen, dat
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overal de programma’s aanbiedt, bij de
voetbal-wedstrijden, op de R.A.L.-expositie,
bij de wielerwedstrijden, overal, waar de
massa bijeen komt voor sport. En dat werk
doet Jan Hemmen 35 jaren onafgebroken.
Hij heeft honderd-duizenden Stadion-Nieuw-
tjes en Wielerprogramma's, en wat dies meer
7ij, aan den man gebracht, daarbij sedert
zijn huwelijk uiterst krachtig gesecundeerd
door zijn wederhelft. Ook Hemmen hoort
bij de groote sport-beweging en hij is dan
ook jl. Zondag in de pauze van Blauw
Wit—Go Ahead ,gehuldigd” en vriendelijk
bedacht. Naar z'n witaliteit te oordeelen,
wordt het zeker een halve eeuw Hemmen-
arbeid!

Lord Coventry is dood. Hij was een der populaire Engelsche sportsmen.
Men ziet hem hierboven met zijn vrouw. Zij waren 56 jaar getrouwd.
Hij, de heer des huizes, stierf op g2-jarigen leeftijd. Drie dagen later
volgde zijn levensvriendin hem in het graf. Lord Coventry was een
voornaam renstal-bezitter. Nog eenige dagen voor zijn dood won zijn
paard Black Minstrel de National Hunt Juvenile Steeplechase te Chel-
tenham. Hij was zell eveneens in den zadel, en Engeland zal zijn oudsten
Master of the Hounds niet licht vergeten. Hij woonde voorts meer din
70 Derby-races mee, en hoe uitdtekend #ijn “stal was, het wordt beweren
daor de omstandigheid, dat Lord Coventry twee jaren achter elkaar
den Grand National wist te winnen. Hij was geen -faatsman. Hij was
sportsman. Sportsman op ende top. En bij was cen dier fijne gentlemen
uit het verleden. Beschaafd en chic gekleed, en steeds met een witte
Camelia in zijn knoopsgat! Een onvergetelijke figuur!




