
FEESTLIED
(Wijze: het Turnlied)

Als broeders eendrachtig en vroolijk van geest
Viert iedere Kolver nu mede dit feest
Reeds dagen en weken en maanden verwacht 
Getuigend van flinkheid, van eenheid, van kracht 
Nu Nederlandsche Kolfbond bestaat vijftig jaar
Weet kolver en Kolfbond zich één met elkaar
De feestvreugde wordt door geen wanklank verstoord
Een kolver viert feest, juist zooals het behoort.

Wij drukken elkander als broeders de hand
Weg is het verschil nu van rang en van stand 
Van oud of van jong of van arm of van rijk 
Op dit gouden kolffeest is ieder gelijk
Want één is ons streven en ons ideaal
Te raken precies in het hart van de paal 
De maat juist berekend en nu niet op stuk 
Een keurige twaalf maar niet per geluk.

De bond wordt bestuurd met een krachtige hand 
Die kweekt eensgezindheid en sterkt het verband 
Al is ook de voorzitter klein van postuur
Wij huldigen hem als „de groote figuur"
Want groot zijn zijn gaven van humor en geest 
Steeds is hij de ziel van de Kolfbond geweest 
Nog jarenlang blijve hij frisch en gezond
Tot vreugd van de kolvers tot heil van de bond
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