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FEESTLIED.

Wijze: ,,Wie heeft van Alkmaar niet gehoord”

Wie heeft van de kolfbaan niet gehoord
Verloren bij de Bergerpoort?

We hebben er lang op kunnen roemen,
En daarom willen wij het noemen.

Het was voor ons een groote ramp;

We streden daar zoo menig kamp,

Want spel en vriendschap is ons streven,
Dat roepen wij geheel ons leven

En wat leert ons ’s lands historie ?
»Van Alkmaar de Victorie.”

Hebt gij de vreugdekreet gehoord?
Het galmt gewis van oord tot oord:
»Een nieuwe kolfbaan is gekomen”.
Wie had zoo iets ooit durven droomen?
Berkhouwer, wat een flinke vent,

Ging met onz’ wenschen fluks content.
Fij deed een nieuwe baan verrijzen,
Wat wij steeds in hem luide prijzen.
En wat leert ons deez’ historie ?

Van Alkmaar de Victorie!

Komt, vrienden-kolvers van den Bond,
Gevoelt met ons op dezen stond

De waarde van 't geen is gegeven,

De vrucht van moedig voorwaarts streven!
Komt thans voor 't eerst ter nieuwe baan,
Wat zal het nu weer lustig gaan!

Moog’ 't ledental steeds verder groeien,
De Kolfbond meer dan ooit gaan bloeien!
En dan zingen wij vol glorie:

Van Alkmaar de Victorie!

Het is voor ons een dubbel feest.

Wij zingen nu verheugd van geest.

Hoe goed is 't ons den Bond te ontvangen;
Daarnaar ging uit ons sterk verlangen.
Wie juicht niet vroolijk met ons mee:

Voor Neerlands Kolfverbond: hoezee!

Wij steunen wis ons heele leven

Zijn heerlijk doel en ernstig streven.

En wij zingen weer vol glorie:

Van Alkmaar de Victorie!

ol

v v ."’
!‘\.r\‘} \\\. t\\



