Op het 40+jarig bestaan van den
Nederlandschen Kolfbond.

September 1885 o September 1925

Il

Wijze: Io Vivat!

Er moet vast zijn

Een groot festijn

In Alkmaars stedewal,

Want heeren, heeren zonder tal,
En elk voorzien van kolf en bal,
Ze komen thans van wijd en zijd
Naar 't Hofplein, naar Central.

Ja, blij van geest

Viert men daar feest,

Herdenkt er 't heuglijk feit,

Dat heden toch voor veertig jaar

Een stem klonk tot de vriendenschaar:
»vereenigt U nog dezen stond

Tot Neerlands Kolfverbond!”

En deze Bond,

Zoo kerngezond,

Bestaat dus veertig jaar!

Wat schonk hij een gezelligheid!
't Werd nu één groote societeit.
Bij oefening van oog en hand
Werd sterk de vriendschapsband.

Waai’ hoog de vlag

Dan dezen dag,

Den dag van 't Kolfverbond!

Wat immer wiss’len moog’ of keer’,
Het kolfspel blijv’ in hooge eer!
Voor 't edel spel een luid hoezee!
Voor 't Kolfverbond: hoezee!




