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LIEDEREN
voor den

Nationalen Kolfwedstrijd
te Oosthuizen.

LOF VAN HET KOLFSPEL.

Wijze: Wien Neerlands bloed.

Wien kolversbloed door de adren vloeit, 
Van andere spelen vrij;

Wien 't hart voor 'd eedle kolfspel gloeit, 
Heff’ aan den zang als wij.

Ilij steil’ met ons, vereend van zin, 
Met onbeklemde borst, 

Het ons gevallig feestlied in, 
Voor aller spelen Vorst. (2 m.)

Waar is een spel, dat meer bekoort, 
Dat meer genoegen biedt?

Zoek Oost en West, zoek Zuid en Noord, 
Zoo’n tweede vindt ge niet.

’t Houdt oog en hand en lijf gezond, 
Verjaagt het zwaarst verdriet; 

Neen, op het gansche wereldrond 
Is zijn gelijke niet’ (2 m.)

Als ongowenscht, een meteoor 
Eens tegen d’ aardbol kwam, 

Dan d’ aard haar evenwicht verloor, 
Haar loop een einde nam,

De kolver greep zijn liefste pand, 
Wijl ‘t aard pu in hem bedolf, 

Zijn dierbren bal in d’ ccne hand. 
In d’ andere zijn kolf. (2 m.)

Klink’ luid van uit ons feestgedruisch 
Do lof van ’t kolfspel uit;
Een breede stroom van tonen bruisch’, 
Dat niets zijn stormloop stuit. 

Do kolversbond wirin' steeds in kracht, 
In ledental en kunst,

En nog van 't verre nageslacht 
Deel' hij de onwelkbre gunst. (2 m.)


