
Beschouwingen van een golfspeler 

Het is mij opgevallen dat in de golfwereld 
weinig aan conditietraining wordt ge-
daan. Bij andere sporten gebeurt dit wel. 
Waarom dan bij golf niet? Om hiermede 
een begin te maken, lijkt het mij nuttig de 
aandacht te vestigen op het 'trimmen'. Er 
zijn talloze trimbanen en er is zelfs een 
Nationale Trimdag. 
Wat trimmen eigenlijk betekent weet 
niemand. Degene die dit heeft uitgevon-
den h'oudt zich angstvallig schuil. 
iedereen in mijn omgeving vond het hard 
nodig dat ik ook eens ging trimmen en 
argeloos heb ik ingeschreven voor een 
trimdag. De gevolgen waren funest. Dat 
ik deze regelen nog op papier kan zetten 
is een biologisch wonder. Eigenlijk had ik 
ter ziele moeten zijn. 
's Morgens had ik 18 holes gespeeld en 
dat beschouwde ik als een goede voor-
bereiding om 's middags te gaan trim-
men. 
Het was erg druk op het parcours. Er 
liepen ook dames mee. Na de start keek 

Meisjes-toernooi 
in Parijs 

Onder leiding van mevrouw E. Langhout 
hebben gedurende de Paasdagen Hen-
riëtte Rahusen (Sallandse Golfclub) en 
Liesbeth van der Harst (Amsterdamse 
Golfclub) een trip van vijf dagen gemaakt 
naar Parijs om deel te nemen aan 
internationale jeugdwedstrijden op de 
Golf de St. Cloud. Voor beide speelsters 
was het de eerste maal dat zij in het 
buitenland wedstrijden speelden. Er 
werd gelogeerd op de Golfclub St. Nom 
la Bretèche in een uitmuntend verzorgd 
appartement. Daar vandaan werd iedere 
dag op en neer gereden naar Saint 
Cloud waar we beiden de gehele week 
naar hartelust hebben kunnen oefenen. 
Van de 51 deelneemsters, uit vele lan-
den vertegenwoordigd, waren 13 meis-
jes met een handicap boven de 10. 
Vooral Frankrijk was met de wereldkam-
pioene van 1972 Anne-Marie Palli , sterk 
vertegenwoordigd. De scores in de oe-
fenronden waren voor ons beiden vrij 
hoopgevend. De baan was in optimale 
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ik even om naar een lieftallige trimster en 
jawel, ik botste meteen tegen een zwaar 
persoon op. Voordat ik iets ter veront-
schuldiging kon zeggen, begon hij me al 
uit te schelden . Ik heb het tempo toen 
maar enigszins verhoogd en heb hem 
niet meer teruggezien. Toen moest je 
over een laag hekje springen. Het bleek 
echter niet zo laag te zijn als ik had 
gedacht. Lang uit op mijn smoel. Niks 
aan de hand. Gewoon doorrennen. Nou 
ja, rennen kun je het eigenlijk niet 
noemen. 
Langs het parcours ontdekte ik een 
moeder met kind. De moeder keek mij 
bewonderend aan (dacht ik) en dat is 
natuurlijk fijn. Het kleine kereltje riep 
echter: Ha Opa, ben je ook aan het 
trimmen. Dat kon natuurlijk niet op mij 
slaan en ik keek om mij heen of er 
misschien een bejaarde heer in mijn 
buurt liep, doch dit bleek niet het geval. 
Dat ventje had het dus kennelijk op mij 
gemunt. Gelukkig keek de moeder beris-

conditie en het weer was voortreffelijk. 
Helaas wisten we ons geen van beiden 
voor het hoofdtoernooi te kwalificeren, 
daar 84 gescoord moest worden en onze 
scores van 91 en 95 duidelijk te hoog 
waren. Toch is het een enorm leerzame 
trip geweest. We hebben er veel ervaring 
opgedaan onder de bezielende, maar 
zeer gezellige leiding van mevrouw 
Lang hout. 

L. v.d. H. 

Liesbeth van der Harst, links, en Hen-
riëtte Rahusen op het terras van Golf de 
St. C/oud. 

penden dat gaf mij veel voldoening. 
Verder was er geen sterveling in mijn 
buurt te bekennen. Ik lag dus ver voor op 
het veld. Naderhand bleek dat ik ergens 
van het parcours was afgeweken en 
eigenlijk op een verkeerde route zat. 
Toen ik aan de finish kwam was iedereen 
al verdwenen. Ik kon mij niet eens meer 
afmelden. Mijn vrouw, die mij zegevie-
rend aan de finish zou opwachten was 
ook al lang naar huis. Het was me het 
dagje wel: een rot dag. 
Toch raad ik iedere golfer aan eens zo'n 
trimdag mee te maken. Je kunt dan wel 
een week geen bal meer slaan, maar dat 
moet je voor je conditie over hebben. Je 
moet dit natuurl ijk serieus doen. Geen 
flauwe kul. Onderweg niet stiekem een 
pilsje pikken. Ik zal daar nauwlettend op 
toezien en ik ken geen pardon. Ik doe dit 
alles belangeloos voor u en ik verheug 
mij erop als uw handicap met stukken 
omlaag gaat. Hoera! 

GEORGE 

Exponent74 

Onder het motto 'Huisje buiten' wordt op 
het expositiepark van de Heidemaat-
schappij te Schaarsbergen (Arnhem) 
van 6 juni tot en met 31 oktober de derde 
expo in de expo gehouden. Deze extra 
tentoonstelling is gebaseerd op een ac-
tuele gebeurtenis of een bepaalde pro-
blematiek op het gebied van sport, re-
creatie, civiele techniek en cultuurtech-
niek. 
In 1972 stond Exponent in het licht van 
de sport. De Olympische Spelen vorm-
den de aanleiding tot een expositie van 
de nieuwste materialen die in München 
voor het eerst werden toegepast. 'Geef 
de straat een buiten-kans', het thema 
van Exponent 73, gaf een indruk van 
mogelijkheden ter verbetering van de 
kwaliteit van de woonomgeving. In 1974 
stelt de Heidemaatschappij 'vrije tijd' 
centraal of beter gezegd een van de 
wijzen, waarop wij onze vrije tijd zinvol 
kunnen besteden. Exponent 74 toont 
onderkomens voor vrijetijds- en recrea-
tiedoeleinden in de ruimste zin van het 
woord. 


