André van Pinxten werd in stilte
65 jaar. Een dag als alle andere.
Waar een arbeidzaam leven
doorgaans op z'n laatst wordt
verruild voor wat men omschrijft
als ‘de rustige oude dag’, daar
schakelt André ‘Pinky’ van Pinxten
een tandje bij. Genieten van de
dag doet de Brabander al vanaf
zijn vijfde en begrippen als rustig
en oud zijn hem volkomen

vreemd.

André ‘P illky’
van Pinxten, een
kleurrijke golipro

eboren is hij niet met het
golfvirus, maar het duurde ook
niet echt lang voordat hij het te
pakken had. Zo'n vijfeneenhalf
jaar. De leeftijd dat hij met zijn trouwe
metgezel, herdershond Lex, een dagelijks
ommetje maakte langs de negende hole van
golfclub De Dommel. ‘Kostte een tientje per
jaar om daar door het bos te mogen
wandelen,” herinnert Pinky zich.
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‘Een meneer Kersemaker stond er te
chippen en had moeite in het hoge gras zijn
golfballen terug te vinden. In die tijd werd
een belangrijk deel van de fairways nog
door schapen kortgehouden, maar de her-
der was ziek, vandaar. Meneer Kersemaker
vroeg me of ik mee wilde zoeken en toen zijn
dozijn ballen weer compleet was, begon hij
ze weer keurig weg te slaan. Andermaal
hielp ik hem met het vinden van de ballen en
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De eerste
klap was
een daalder
waard

voltooide vervolgens op zijn verzoek de
verdere ronde met hem. Na afloop stopte hij
me een rijksdaalder toe voor de moeite.

Een rijksdaalder, terwijl pa Van Pinxten als
metselaar zeven piek per  week
binnenbracht. Zeven piek voor een gezin
met zeven kinderen. ‘Vaak kreeg ik droog
brood mee, soms was er niks...."” Niet de
rijksdaalder had de fascinatie gewekt; de
eerste swing en de eerste keer dat hij <@




INTERVIEW

een golfbal wegsloeg, dat gevoel zou alles-
bepalend worden voor het verdere leven
van de kleuter. ‘Ik wist waar ik moest zijn in
de toekomst. De Dommel was mijn adres.”

Fotografisch geheugen

De jongste Van Pinxten moest in het kader
van de leerplicht naar de lagere school St.-
Michiel in Sint Michielsgestel. ‘Die richting
sloeg ik altijd in. Om vervolgens vlak voor
de school het bospad in te duiken en mijn
dagelijkse bezigheid als caddie na te
komen.” Op de fairway was hij de op-
lettendste leerling; in de schoolbank was hij
niet met tien paarden te houden. ‘En met het
geld dat ik er voor kreeg had het eigenlijk
helemaal niets te doen. Tuurlijk was dat
mooi meegenomen, maar ik vond het spel
veel belangrijker. Ik droeg veel liever de tas
van iemand die goed speelde en waar ik
minder verdiende, dan omgekeerd.” Na die
rondjes werden de bewegingen van zijn
voorbeelden opgediept uit zijn fotografisch
geheugen en oefende hij urenlang grip,
stands etc. Zelf een rondje lopen was er niet
bij. ‘Dat mocht niet van de caddiemaster.
Een keer per jaar was er een caddie-
wedstrijd, voor het overige moesten wij het
doen met de rough die de zevende hole
omzoomde.” Pinky (die bijnaam kreeg hij
ooit van Jan van Lanschot, de bankier) bleek
een begenadigd golfertje. Hij was zeven en
speelde zes. Op zijn zevende speelde hij een
ronde van drie onder par. ‘Ik beschikte, dat
is me uiteraard later allemaal duidelijk
geworden, over een goed analytisch
vermogen. lk zag goede clubgolfers als
Olivier van Zinnicq Bergman spelen en
imiteerde hen.’

Opleiding tot golfprofessional

Het talent intrigeerde de leden van De
Dommel. Acht van hen legden geld in om de
opleiding tot pro in Zandvoort op de
Kennemer te bekostigen. Op zijn veertiende
trok André naar de kust voor een verblijf
van twee jaar onder de hoede van Joop
Riihl. Een barre tijd. ‘Als ik de caddiemaster,
Gerard Zwemmer, niet had gehad, was ik
van honger en ellende waarschijnlijk
omgekomen. Ik moest er ruim twee jaar van
alles doen. Van boodschappen halen bij de
groentenboer tot en met het naar school
brengen van de kinderen. Golf of de
opleiding tot pro speelden een
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ondergeschikte rol.
Ik heb er leren te
overleven. Na tien
maanden had ik
mijn eerste vrije
dag. Het was niet
altijd even aangenaam, maar een klaagmuur
ben ik nooit geweest.”

Het enige geld dat hij al ‘ns kon wegsteken
waren de centen die hij met het spelletje
verdiende. ‘En ik had me voorgenomen die
acht sponsors die mijn verblijf in Zandvoort
hadden mogelijk gemaakt, elke cent terug te
betalen. Dat was het eerste dat ik deed toen
ik na twee jaar weer een voet zette op De
Dommel.’

Debuut

Op zijn twintigste maakte Pinky zijn debuut
in Oranje in de interland Nederland-Belgié
op de Eindhovensche. Non-playing captain
Blanchard had het jongste lid van zijn team
in de eerste matchplaypartij ingedeeld. ‘Dat
vond ik een buitengewone eer, hetgeen ik
de heer Blanchard ook meteen liet weten.’
De reactie van de non-playing captain viel
Pinky vervolgens rauw op het lijf. Blanchard
vond dat Pinky dat verkeerd interpreteerde
en dat die eerste partij bij voorbaat al als
verloren werd beschouwd. Tegenstander
immers was niemand minder dan Donald
Swaelens, een Belgische golflegende van
het kaliber Flory van Donk.

De oude heer Van Lanschot, als trouwe
supporter meegereisd: ‘Nou Pinky, dan weet
je wat je moet doen...".

Toen ik terugkwam in het clubhuis, waar
Blanchard bij het scorebord wachtte, zei ik
enkel: ‘negen en acht’. “Zie je nu wel Pinky,
ik had het voorspeld.” En hij vulde in:
Nederland-Belgié 0-1 (9 en 8). Ik zei dat als
hij die 0-1 zou veranderen in 1-0 dat de
uitslag dan correct was. ‘Onze non-playing
captain kreeg ter plekke zowat een
hartinfarct.”

Op de Tour

André van Pinxten was een begenadigd
golfer, die na tussenstops op De Poll (Noord-
Nederlandsche) en Wittem koos voor het
avontuur op de Aziatische Tour. Samen met
compaan Martin Roesink. Speelde met alle
grote golfers van de wereld en verdiende wat
geld. ‘Maar niet de bedragen van nu. We
konden aardig rondkomen en hielden wat

over. Dat was het dan ook. Ik kwam iets te
kort voor de echte top. En dat iets had met
golf weinig uit te staan. Dat was puur en
alleen spanning. Jack Nicklaus vond zelfs dat
ik van tee tot green veel beter speelde dan
hij. In het Hong Kong Open lag ik na drie
dagen acht slagen voor en vervolgens
blokkeerde ik helemaal. Die spanning kon ik
niet aan. Als ik dan twee ballen out of bounds
had geslagen, was het weer goed. Maar naar
de winst kon ik dan fluiten. Ik voel het
vandaag de dag nog. Als ik tijdens de
Dormeuil Cup op de green sta. Het zweet
staat dan in mijn handpalmen.’

Teaching-pro

Vandaar dat Pinky zijn paspoort opborg en
via Rotterdam (Riverside), Hilversum en
Wittem tien jaar geleden (‘ik weet echt niet of
dit mijn laatste golfbestemming is’)
terechtkwam op Spiegelven, de mooie baan
ten oosten van het Belgische Genk. Daar
predikt André van Pinxten het golfcredo
zoals hijzelf is. Eenvoud. Grip en stands, de
rest komt dan vanzelf. ‘Je hebt nog geen
anderhalve seconde voor je swing. Als je dan
aan zes, zeven zaken denkt, gaat het mis.
Pinky houdt het simpel en ziet binnen twee
swings wat eraan schort. Vandaar ook dat er
nog steeds een beroep op hem gedaan
wordt. Zo trainde hij de afgelopen winter
competitieteams van de Eindhovensche.
Leeftijd speelt voor hem geen rol. De
overweging om te stoppen, zelfs al ben je 65,
bestaat voor hem niet. ‘Ik ga door zo lang de
gezondheid het toelaat. Mijn motivatie is nog
altijd honderd procent. Nooit op tijd, altijd te
vroeg. Ik kan nog steeds wakker liggen als ik
een speler in mijn ogen te weinig
vooruitgang boekt. Dan pieker ik me suf. Ik
heb het mooiste vak ter wereld en heb nog
nooit een dag ziek gevierd.”

En mocht dat veranderen, dan gaat hij een
rondje door het bos wandelen met zijn
nieuwe, trouwe viervoeter, herdershond
Laika.

Fred Sohacki




