KOLF-MOTTO'S

Een goed humeur,
Een gulle lach,
Een prima geest,
Een blijde dag!

XXX

Feest te vieren

Met goede manieren,

Het is bekend,

Dat kunnen de kolversl!

Bij 't & aan op de palen,
Of bij 't gastvrij onthalen,
Doen zij 't patent

Tot aan net end.

KOLVERSLIED

Bij den kalmen strijd die heden
Onze kolversaandacht boeit,

Zinge iedre strijder mede:

"Lof het spel waarvoor hij gloeit."
Wie geen geepsop heeft in d'aadren
Roeme hier naar ouden aard

't Goede, frissche spel der vaadren.
't Is nog aller hulde waard.

't Qefent oog en hand tczamen,

't Kweekt gezelligneid en trouw,
Wzrme vriendschap en - met name
Brengt het troost bij droeven rouw.
Het verwijdert muigzenissen,

Drijft de zorg weg en de pijn.

In de kolfbaan kan men missen

Alle sufferds die cr zijnl

Zijt ge oud en grijs vap haren,
Krom van rug en stram mam stijf,
Gij vergeet den druk der jaren
Bij 't gezellig kolfbedrijf!

Op dan broeders, slaat de ballen,
Raakt de palen, raakt ze goed!
Geve 't kolfspel aan ons zllen
Kracht en vlugheid, levensmoed!



